
 

 

 

 

 

 

 

 

In de Autismeweek organiseert Autisme Woerden een inspirerende avond  
 

‘De man die blauw werd’ 

Schrijver Erik Jan Harmens  
 

op dinsdagavond 31 maart 2026 van 19.30 tot 21.45 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 

In de theaterzaal van Het Klooster aan de Wilhelminaweg 77 in Woerden 

 

We nodigen je uit voor een lezing van schrijver en dichter Erik Jan 

Harmens over hoe hij zes jaar geleden, op zijn 49ste, een 

autismediagnose kreeg. Nu mocht hij eindelijk zijn wie hij altijd al 

geweest was, al is er ook heimwee naar het leven achter het masker. 

Hoe kwetsbaar en ook hoe krachtig ben je als je anders denkt en voelt 

dan 99 procent van de mensen? Harmens vertelt het zoals het is: 

realistisch, eerlijk én met humor. Ook leest hij voor uit zijn ‘Het grote 

autismeboek’ dat in oktober verscheen en is er gelegenheid tot het 

stellen van vragen en het delen van eigen ervaringen. 

 

Erik Jan Harmens is naast dichter en schrijver ook spreker en 

interviewer. Hij was jarenlang presentator voor de VPRO radio, was in 

2002 de eerste winnaar van het NK Poetry Slam en maakte voor Trouw een podcastserie over hoe 

het is om te leven zonder roes: Onverdoofd. Hij publiceerde ook vijftien boeken, waaronder een 

biografie over de Rotterdamse rapper Hef en de memoir Hallo muur. 

 

Meld je aan voor deze inspirerende avond met een feestelijk tintje, want dit voorjaar bestaat 

Autisme Woerden, in de volksmond ook AIC Woerden, alweer 15 jaar.  

  

Programma 

19.00 uur: Inloop  

19.30 uur: Opening 

19.40 uur: Lezing Erik Jan Harmens en vragen uit de zaal 

21.00 uur: Afsluiting met aansluitend in de foyer boekverkoop*, signeren en in gesprek 

met de schrijver onder het genot van een gratis koffie, thee of iets anders met 

wat lekkers erbij 

21.45 uur: Einde programma 

 

* ‘Het grote Autismeboek’ en dichtbundel ‘De man die blauw werd’.  

 



 

Adres en aanmelden: 

De avond vindt plaats in Het Klooster, Wilhelminaweg 77, 3443 CS Woerden. De toegang inclusief 

een drankje en wat lekkers 7,00 euro. Kaartjes bestellen kan rechtstreeks bij Het Klooster via 

https://www.kloosterwoerden.nl/voorstelling/de-man-die-blauw-werd-erik-jan-harmens/ 

Parkeren kan vanaf 18.30 uur gratis op het naastgelegen parkeerterrein Wagenstraat, of in de 

parkeergarages (betaald). Voor vragen kun je terecht bij team@autismewoerden.nl.  

 

Autisme Woerden 15 jaar, 2011-2026, een stukje geschiedenis  

Tijdens de Autismeweek in 2011 was de officiële start van toen nog AIC Woerden (Autisme Info 

Centrum). Sindsdien organiseerden we al heel wat van themabijeenkomsten. In de begintijd zaten 

we in de zorgpassage van het ziekenhuis bij MEE waar mensen konden inlopen en hadden we 

maandelijks een koffieochtend bij toen nog Welzijn Woerden. We begonnen een jaar later met 

jongerensoos Soosjaal dat nu ook alweer 14 jaar draait. Later kwam er een ontmoetingsgroep voor 

volwassenen bij: AS we Meet. Ook startten we met gespreksgroepen voor vrouwen en mannen met 

autisme en voor ouders van kinderen met autisme. De inloop en koffieochtenden zijn vervangen 

door vragen die via de mail binnen komen en die we dan zo goed mogelijk proberen te 

beantwoorden, per mail, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. 

 

Autismeweek 2026: ruimte voor rust 

Van 28 maart tot en met 4 april 2026 is het Autismeweek! In deze week vragen we om ruimte voor 

rust. De wereld om ons heen is steeds drukker: harde geluiden, felle lichten, onverwachte aanraking 

en overal reclame. Drukke omgevingen kosten ongemerkt veel energie en kunnen stressvol zijn, 

zeker voor veel mensen met autisme. Een plek waar het rustig is, waar je even kunt opladen, doet 

wonderen. Ook de mogelijkheid om dingen in je eigen tempo te kunnen doen, geeft ademruimte. 

Voor autistische mensen kan dit het verschil maken tussen wel of niet mee kunnen doen. 
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